
   

juni 2023 Kerk in het midden
Deze Grossmünster is een protestantse, 
evangelische kerk in de oude binnenstad van 
Zürich. Deze Romaanse kerk is al gebouwd 
in de 12e/13e eeuw. Hij speelde vanaf 1520 
een hoofdrol als bakermat van de Zwitserse 
reformatie, want Zwingli zetelde er.

De huidige kerkgemeenschap is opvallend 
charismatisch ingesteld: ze probeert blijkens 
een affiche bewust middenin het hedendaagse 
leven te staan: “Wir sind ein offenes und 
kostenloses Forum für Menschen, die am 
vielfältigen Leben rundums Grossmünster 
teilhaben Möchten”. 

Tonny Vercouteren was hier in oktober ’22. Dank 
voor de foto!

Wim Wattel

Preekstoel Grossmünster, Zürich, Zwitserland

Films met een ziel – 
Het onvergeeflijke 
vergeven. 

Twee documentaires 
op woensdagmiddag 
28 juni 14-16 uur 
consistorie

In het najaar 2022 en 
voorjaar 2023 zijn er drie 
speelfilms geweest met 
als thema vergeving. De 
nagesprekken waren 
mooi, met ruimte voor een 
persoonlijke noot voor 
wie wilde. In onze laatste 
filmmiddag over vergeving 
willen wij zo concreet 
mogelijk zijn. Daarom is 
de keuze gevallen op twee 
documentaires.

De ene documentaire gaat over een bijzondere verzoening 
tussen een moeder en de moordenaar van haar dochter en 
kleinzoon. Na een jarenlange briefwisseling raken ze bevriend 
en kan Agnes de gruwelijke daad van Leonard vergeven. Een 
indrukwekkend verhaal over hoe vergeving heilzaam kan zijn, 
niet alleen voor degene die vergeven wordt, maar ook voor 
diegene die vergeving schenkt.
De tweede documentaire gaat over de IRA aanslag op het 
congres van de Conservatives in 1984 in Brighton. Een naaste 
medewerker van Margaret Thatcher werd opgeblazen, maar 
overleefde op miraculeuze wijze. Deze Harvey vergaf de man 
die hem wilde doden.
De documentaires zijn verschillend, raken andere thema’s, en 
zijn beide indrukwekkend. De dader-slachtoffer relatie loste 
na lange tijd - dat wel - op in persoonlijk contact, begrip over 
en weer en een sterke ontwikkeling van zowel het slachtoffer 
als de dader. 
De documentaires duren ieder 20 tot 25 minuten. Daarna 
nagesprek.
Woensdagmiddag 28 juni, twee tot vier uur. Consistorie. 
Inloop vanaf half twee.
Graag opgeven bij Joep de Valk, j.devalk@telfort.nl of 0653 
391524
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Kerkdiensten

4 juni 2023
Ds. Paul Saraber

11 juni 2023
Ds. Paul Saraber

18 juni 2023
Ds. Marga Haas

25 juni 2023
Ds. Jan Berkvens

2 juli 2023
Ds. Chris Kors

9 juli 2023
Ds. Hans le Grand

16 juli 2023
Ds. Aries van Meeteren

23 juli 2023
Ds. Joyce Rondaij

30 juli 2023
Ds. Joep de Valk

Vanuit het bestuur

Beroepingsproces
Zoals bekend zal Elly van Kuijk op 1 juli a.s. bij ons haar werkzaamheden gaan 
oppakken. Zij is van plan op dinsdag, woensdag en donderdag in Middelburg te zijn. 
Een overnachtingsadres is gevonden, dus het bedje is in letterlijke zin gespreid! De 
eerste maanden staan in het teken van persoonlijke kennismaking met gemeenteleden. 
De bevestigingsdienst is inmiddels ook geprikt: gekozen is voor 17 september in de 
middag. Dat maakt het mogelijk voor gasten van Elly van buiten onze gemeenschap 
om ’s morgens de eventuele verplichtingen te kunnen invullen en ’s middags bij de 
bevestiging aanwezig te kunnen zijn. De bevestigingsdienst zal worden geleid door ds. 
Kim Magnee. Onze reguliere ochtenddienst op 17 september komt te vervallen. Verder 
is ons plan van 17 september echt een feestelijke zondag te maken met voorafgaand 
aan de bevestigingsdienst verschillende activiteiten en een lunch. Vanzelfsprekend 
ontvangt u tijdig informatie over de exacte invulling. 

Algemene ledenvergadering
Op 31 mei a.s. zal vanaf 19.30 uur in onze Koorkerk een algemene ledenvergadering 
worden gehouden. De uitnodiging met de stukken hiervoor heeft u 17 mei 
ontvangen. Op de agenda staat de goedkeuring van de bestuursverslagen 2022 en 
de jaarrekeningen 2022 van de Vereniging Koorkerk en de RGMZ. Verder zullen wij het 
voorstel in stemming brengen om Addy Simonse te benoemen in ons bestuur. Daarnaast 
willen wij de gemeente horen over het voorgenomen besluit om de bovenverdieping 
van de consistorie tijdelijk ter beschikking te stellen aan statushouders en zullen wij u 
informeren over het voornemen om onderzoek te starten naar de mogelijkheden om 
de kas van het PG orgel samen te voegen met het binnenwerk en te verplaatsen naar de 
Nicolaikerk in Utrecht. 

PG orgel
Zoals u weet heeft de Koorkerk de kas van het historische PG orgel in 1952 in bruikleen 
gekregen van het Rijksmuseum. Bij het Rijksmuseum en de RCE (Rijksdienst Cultureel 
Erfgoed) leeft al jaren de wens om de kas van het PG orgel samen te voegen met het 
binnenwerk en weer te plaatsen in de Nicolaikerk in Utrecht, waar het eeuwen heeft 
gehangen. Rijksmuseum en de RCE hebben het verzoek bij ons ingediend om onderzoek 
te mogen doen naar de mogelijkheden om kas en binnenwerk weer samen te voegen 
en of het überhaupt mogelijk is om de kas te demonteren. Het Koorkerkbestuur is 
voornemens onder voorwaarden in te stemmen met dit verzoek: 
• Wij bereiken vooraf overeenstemming welk vervangend(e) object(en) uit de rijks- 
 collectie een plek zou kunnen krijgen in de Koorkerk. Het eerste gesprek hierover
 heeft plaatsgevonden op 22 mei;
• Vervolgens is de eerste stap een conditieopname van de orgelkas, om te beoordelen
 of de kas niet te kwetsbaar is om nog te demonteren en of het binnenwerk nog wel 
 is te plaatsen. Het Rijksmuseum en de RCE hebben daarbij aangegeven dat als de
  kas niet demontabel blijkt en te kwetsbaar is, deze niet wordt verplaatst;
• De opname wordt uitgevoerd onder supervisie van een te formeren begeleidings-
 groep waarin de Koorkerk vertegenwoordigd is, tezamen met experts orgels en
 meubels van het Rijksmuseum en de RCE.
Op de algemene ledenvergadering zullen wij het voorgenomen besluit toelichten en 
informatie geven over de actuele stand van zaken. 

Huisvesting statushouders
Met de leden van de Taakgroep Beheer hebben wij een gesprek gehad over ons 
voornemen om de bovenverdieping van de consistorie tijdelijk beschikbaar te stellen 
aan statushouders met een LHBTIQ+ achtergrond. Voor statushouders (de asielzoekers 
die de vaak jarenlange procedure hebben doorlopen en officieel mogen blijven) is het 
cruciaal dat zij een eigen woonadres krijgen om het inburgeringsproces in te kunnen 
gaan. Dat varieert van het eindelijk gaan leren van de Nederlandse taal tot het op zoek 
gaan naar een baan. Omdat er veel te weinig woningen voor statushouders beschikbaar 
zijn verstoppen de opvangcentra en komt de inburgering van statushouders niet op 
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gang. Daarom heeft de PKN het initiatief genomen om kerkruimten tijdelijk beschikbaar 
te stellen voor bewoning. Vanuit de taakgroep is sympathie voor de doelstelling maar is 
nadrukkelijk het signaal meegegeven dat het tijdelijk beschikbaar stellen van de ruimte 
boven de consistorie best heel wat voeten in de aarde heeft. Dat wordt door ons herkend 
en erkend. Op de gemeenteavond willen wij met de aanwezigen het gesprek aangaan over 
datgene waar tegenop wordt gezien en waar oplossingsrichtingen liggen. Wij vinden het een 
belangrijk signaal dat onze gemeenschap bereid is om deze kwetsbare groep ondersteuning 
te bieden. Wij hopen dat ons initiatief navolging vindt bij meer kerken. Ter inspiratie de 
vertaling van Huub Oosterhuis van Psalm 132 uit de bundel ‘150 Psalmen vrij’:

Ik zal in mijn huis niet wonen,
ik zal op mijn bed niet slapen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
voordat ik heb gevonden:

een plek waar Hij wonen kan,
een plaats om te rusten voor Hem
die God is, de enige ware.

Ik zal in mijn huis niet wonen,
ik zal mijn ogen niet dicht doen,
ik zal niet rusten, geen ogenblik,
ik mag versmachten van dorst,
tot ik gevonden heb:

een plek waar de doden leven
de plaats waar recht wordt gedaan
aan de verworpenen der aarde.

Teus Baars

Zondag 18 juni 2023, ds. Marga Haas
We lezen Psalm 1 en Lukas 6:43-45. Beide lezingen 
schilderen de mens als een boom. Bij dat beeld staan we 
in de overweging uitvoerig stil.
Marga Haas

Zondag 25 juni 2023, ds. Jan Berkvens
Wat leuk dat ik weer eens mag voorgaan in uw gemeente. Het is 
alweer enige tijd geleden, dus ik kijk erg uit naar de viering van 25 
juni. We gaan het hebben over hoe we licht en vrede in de wereld 
kunnen brengen. Dat lijkt een onmogelijke opgave en toch is het 
een opgave die we niet los mogen laten. En vermoedelijk ook 
niet los willen laten. Want als wij het niet doen, wie dan wel? We 
zullen het lied van vrede zingen, dat is lied 1016 uit het Nieuwe 
Liedboek. Dit prachtige lied zullen we als slotlied zingen en het 
hoort bij de tekst uit Jesaja 2: 2-5. Ik hoop u 25 juni te ontmoeten in uw prachtige Koorkerk. 
 Ds. Jan Berkvens

Bij de diensten

Zondag 4 juni 2023, 
ds. Paul Saraber

Het thema is: “Tussen 
droom en werkelijkheid”. 

Wellicht als wij bij elkaar 
zijn, dromen wij en daarna 
dient de werkelijkheid zich 
weer aan. Houden wij dat 
vol, of heb je dromen nodig 
om te leven?
Maar als alle dromen voorbij 
zijn, houdt het leven dan 
op?
En als je oud geworden 
bent waar droom je dan 
nog van? 

Zondag 11 juni 2023, 
ds. Paul Saraber

Thema: “Leven zonder 
hemel, kan dat?”

De dag dat ik dit schrijf 
is het Hemelvaart en 
tweemaal slapen wij in de 
Heilige Hoogte. Dat zette 
mij aan het denken over de 
hemel. Joop Tillema stuurde 
mij een kort uittreksel van 
het boek “De heilige onrust” 
van Frits de Lange. Hij 
schrijft dat het beter is om 
te leven alsof er geen hemel 
bestaat. Relevanter is de 
vraag hoe het geloof in een 
hiernamaals functioneert. 

Paul Saraber
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In memoriam

César Karel de Coninck – in memoriam

Dit is het ‘in memoriam’ dat ik ook heb uitgesproken tijdens 
de uitvaartdienst in de kerk in Blankenberge. Het is een 
impressie van Karel, zoals ik hem heb leren kennen, eerst in 
de Koorkerk en later als vriend, samen met Guy. De Koorkerk, 
zo zei hij altijd, dat is een kerk zoals een kerk zou moeten 
zijn. Waar haalde hij dat vandaan? Ik denk dat dit thuisgevoel 
van hem voortkwam uit de gastvrijheid die hij er genoot, en 
vooral de ruimdenkendheid. De wijze waarop hij er onthaald 
werd, de mensen daar, het voelde voor hem als een warm 
bad. In augustus 2015 mocht ik hun verbintenis dan ook 
zegenen in een zondagmorgendienst in de Koorkerk. Een bijzonder kostbaar moment 
voor henzelf, een voorrecht voor u als Koorkerkers en voor mijzelf.    
Het had alles te maken met wat hij zijn hele leven had gezocht en uiteindelijk gevonden in 
Guy. De Liefde. Zo staat het op de kaart: Hij vertrok naar de Eeuwige Liefde. Dat was voor 
hem God: Eeuwige Liefde. In zijn sappige West-Vlaams, waarin de G nog consequenter 
als H wordt uitgesproken dan in het Zeeuws, zei hij het zo: ‘HOD is Liefde.’ En zo is het 
ook: Hod is Liefde. Hij wist zich aangesproken door het Remonstrantse motto: ‘Eenheid 
in het nodige. Vrijheid in het onzekere. In alles de Liefde.’ In alles de Liefde – dat was zijn 
bescheiden geloofsbelijdenis. Meer vond hij niet nodig: Hod is Liefde.
  
In 2012 leerden we elkaar kennen, toen ik ter kennismaking voorging in de Koorkerk. 
Ik preekte over Nietzsche. Zoveel ruimte en vrijzinnigheid, daar genoot hij van. ‘Dit is 
de mooiste preek die ik ooit gehoord heb’, zei hij zelfs. Dat zei hij vermoedelijk bij elke 
voorganger, maar sindsdien kon hij natuurlijk niet meer bij mij stuk. Hij had ook oog voor 
mijn geliefde – geen vanzelfsprekendheid! – en wij genoten van zijn wellevendheid en 
humor. Als Guy en Karel bij ons aten zei hij steevast: ‘Ik vind het niet lekker…’ Dan zweeg 
hij even om onze ontsteltenis te peilen, waarna hij eraan toevoegde: ‘Ik vind het ZEER 
lekker!’ 
Wat we gemeenschappelijk hadden was het stukje Delft, waar hij had gestudeerd en waar 
ik, decennia later, een tijd predikant ben geweest. Daar vertelde hij graag over en zocht 
naar herkenningspunten. Ook genoten wij van zijn verhalen over Portugal, waar zij een 
groot deel van hun leven samen doorbrachten. Over de ruige natuur daar, de geluiden 
van de uilen ’s nachts op het erf, de vrienden die zij er vonden. Wat hebben Karel en Guy 
samen – 41 jaar lang – van het leven genoten. En van hun liefde genoten! 

De laatste tijd gleed hij meer en meer weg. Hij kreeg steeds meer moeite om mensen 
te herkennen. Gesprekken werden moeizaam. Door de liefdevolle zorg van Guy heeft hij 
nog waardige laatste jaren gehad. Op 2 mei – ‘toevallig’ de dag waarop Eliane en ik onze 
liefde vieren – heeft hij zich overgegeven aan de grote, de eeuwige Liefde. Hij mag rusten 
in haar armen. 

Ds. Wim Jansen

In memoriam

Bob Simons is op 3 april 
2023 overleden; hij was 
geboren op 6 december 
1934 in ‘s-Gravenhage..
Samen met Aleid, zijn vrouw, 
waren ze trouwe bezoekers 
in de kerk.
Judi, zijn dochter, heeft 
in de kerkdienst op witte 
donderdag mooi gesproken 
over haar vader. Over hoe 
onverstoorbaar hij zijn eigen 
weg koos, kenmerkend, 
maar daarnaast een belang-
stellend trouw, goed en gul 
mens.
Ze gaan hem enorm missen. 
We wensen Aleid, Robert en 
Judi veel strekte toe.

Marja Oostdijk
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Boekenmarkt 

Waardevolle ontmoetingen
Naast de verkoop van boeken voor mooie doelen behoren leuke en bijzondere 
ontmoetingen eveneens tot de positieve ervaringen op onze boekenmarkt. In de Vierpas 
van mei hebt u dat kunnen lezen in de bijdrage van Lia en Adrie le Clercq. Daar voegen 
we er graag nog een paar aan toe.
Een mevrouw met 2 volwassen gehandicapte kinderen vroeg de weg naar het 
Pannenkoekhuis bij de Oostkerk. Daar waren ze vorig jaar ook geweest en ze wilden er 
weer heen.  Maar ze konden het niet meer vinden. We gaven ze een VVV-plattegrond van 
Middelburg en wezen hen de weg. Twee uur later kwamen ze langs om te vertellen dat 
het weer geweldig geweest was. En gaf één van de jongens ons een  briefje van € 5 als 
dank “voor de kerk”. Een kickmoment waar je blij van wordt.
Een oud-Middelburgse zocht in de categorie Zeeland naar de dichtbundel van Jan 
Campert waarin de ode aan Walcheren stond. Die hadden we helaas niet; maar spontaan 
droeg ze het hele gedicht aan ons voor.

Waardevolle boeken
Dat onze boekenmarkt z’n waarde bewijst aan kopers die specifieke boeken zoeken, 
maken we ook regelmatig mee.
Een vader en z’n tienerzoon vertrokken, na langdurig en zorgvuldig zoeken in de kasten, 
ieder met vijf boeken filosofie en theologie.
Een andere koper was zeer verheugd dat hij in één keer 10 boeken van de bekende 
Zweedse schrijfster Marianne Fredriksson kon kopen.
Marijke Kluijtmans werd tijdens haar dienst verrast door een bezoek van haar zus, die 
vervolgens een hele stapel boeken bij haar aanschafte (zie foto).
Zulke bezoekers, die goed kijken en flink inkopen, zien we graag op onze boekenmarkt.
Hoewel het soms rustig kan zijn, zorgen juist deze bijzondere ontmoetingen voor de 
dynamiek en de voldoening voor de vrijwilligers.

Stand van zaken
Dankzij zowel de “veelkopers” als de alledaagse kopers staat de teller van de verkoop 
inmiddels op ruim € 3.000. 
De goede verkoop leidt regelmatig tot lege plekken in de kasten, die we zo snel mogelijk 
proberen op te vullen met nieuwe boeken. Gelukkig krijgen we die, nu we de stop op 
inname opgeheven hebben, weer ruim aangeboden.
Dat er genoeg waardevolle waar verkrijgbaar blijft, willen we, ter afsluiting, helder maken 
met de volgende voorbeelden.
Na de oude Statenbijbel, die snel een blijde koper vond, staat er nu een prachtig 
exemplaar van de Naardense Bijbel van Pieter Oussoren te koop voor maar € 50 (op 
internet ruim boven de € 100).
Voor slechts € 8 kan de liefhebber van de poëzie van Slauerhoff een bijzondere uitgave, 
waarin naast zijn poëzie ook aquarellen van alle schepen, waarop hij gevaren heeft, 
afgebeeld staan, aanschaffen.
De stapel boeken van onze populaire historicus Geert Mak, die we ontvingen, slinkt snel. 
Maar z’n boek ‘Europa’ ligt er nog voor € 5 en verder nog boeken voor € 2 per stuk.
En hebt u de partij gedichten en proza van onze oud-pastor Wim Jansen al ontdekt?
Kortom: er valt genoeg te beleven én te verkrijgen op onze boekenmarkt.

Het boekenmarktteam
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Taakgroep diaconaat 

DOEN

Hierna treft u informatie aan over diaconale activiteiten ‘wat we doen’ en elders in 
deze Vierpas ‘waaraan we geven’. Diaconaat is iets van ons allemaal. Behalve dat vele 
handen licht werk maken, kunnen we door samen op te trekken ook de uitkomst 
van de som 1+1 op 3 laten uitkomen. Bijvoorbeeld door samenwerking op diaconaal 
gebied met de Nieuwe Kerkgemeente. Uitvinden hoe we dat naar de toekomst zo 
goed, makkelijk en licht mogelijk kunnen vormgeven, dat is nog niet makkelijk. 
Maar we zijn in gesprek.

Lunch met statushouders

Op 21 mei kwamen Joop (Caljé), Simone, Marinus, Joep, Caroline, Ria, Leida, Henk, Kees, 
Rob, Jenny, Leo en José bepakt en bezakt naar de kerk. De lunch met statushouders stond 
gepland na de dienst, vanaf 12 uur. Via Laura Meulbroek van COA bereikten ons vijftien 
aanmeldingen. Maar … met een slag om de arm. Aanmelden wil niet zeggen dat iedereen 
er ook zal zijn. Even na twaalven druppelden de eerste drie mannen naar binnen. Het 
gezelschapje groeide snel uit tot ongeveer tien mannen. Veelal afkomstig uit brandhaarden 
als Jemen en Syrië en al een paar jaar aan het wachten … De dagelijkse bezigheden? 
Slapen, boodschappen doen, eten, slapen maar er was ook een sporter aanwezig. Deze 
mannen hebben inmiddels toestemming om in Nederland te blijven en zich in Middelburg 
te vestigen. Eén van de aanwezigen vertelde dat hij maandag 22 mei een huurcontract 
zou gaan tekenen en een sleutel zou krijgen. Een huis krijgen betekent meer dan een 
dak boven het hoofd hebben. Wanneer iemand gehuisvest is, kan hij gezinshereniging 
aanvragen, eindelijk naar een cursus Nederlands als tweede taal (NT2) en aan het werk. 
Onder ons waren een autoschadehersteller en stukadoor die dolgraag hier aan de slag 
willen. Een ander maakte via ‘translate’ bekend dat hij alle werk goed zou vinden. Al was 
hij van oorsprong communicatiedeskundige. Toch bleek communiceren best moeilijk, 
want slechts een enkeling sprak wat Nederlands. Uiteindelijk communiceerden we met de 
mobieltjes op tafel, als vertaalhulp (van het Arabisch naar het Nederlands en andersom). 
We hadden ons best gedaan op Nederlandse lunchgerechten die ook halal zouden zijn. 
Onze gasten stortten zich niet bepaald op de broodjes kaas. Maar soep, fattoush salade, 
vele soorten fruit en ook broodjes met aardbeien, gingen er ook bij de gasten goed in. Eén 
van hen, Fadi, heeft voor ons gezongen. Ik was wel heel benieuwd wát. Over taal, kwam 

Bedanking

Ik bedank van harte de hele 
Koorkerkgemeenschap voor 
de kaarten tijden Karels’ 
verblijf in het ziekenhuis en 
de vele rouwbetuigingen 
na zijn heengaan. De 
aanwezigheid van een 
delegatie Koorkerkers 
tijdens de uitvaart was voor 
mij een grote steun. Wat een 
warme gemeenschap!

Hartelijk dank voor alles.

Groetjes,
Guy Verriest



7
mij ter ore, de taal die hij als kind had geleerd bezingt hij nog altijd. 
Heel veel dank aan Nanda van Vluchtelingenwerk en Laura van COA voor het uitnodigen 
van de statushouders en aan alle fantastische mensen die de wonderbare spijziging, 
gesprekken met handen, voeten en telefoons voerden en de boel daarna snel en goed 
aan kant maakten. Op 9 of 16 juli hopen we een volgende lunch te hebben en daarna 
weer in september. Meer informatie volgt in de Vierpas en weekbrief.

Huisvesting statushouders
Dit is punt van gesprek op de gemeenteavond van 31 mei. Het kerkbestuur schrijft erover.

Cheque voor Voorleesexpress
Op 14 juni a.s. is er een officieel overhandigingsmoment van een cheque aan 
de Voorleesexpress Vlissingen en Middelburg. Voor aanschaf van tweetalige 
voorleesboeken en prentenboeken zonder tekst is in 2022 geld bijeengebracht door 
het boekenmarktteam. Inmiddels zijn de boeken al aangeschaft en in gebruik, het gaat 
feitelijk meer om een feestelijk pr-momentje en er vindt ook een voorleesactiviteit plaats. 
Wilt u hier ook bij zijn? Laat het even weten aan Gerda van Leeuwen 0625032498 of per 
e-mail gsvleeuwen@zeelandnet.nl.

Vacatures
In de Koorkerkgemeenschap leveren veel mensen een bijdrage aan één van de 
taakgroepen. Vrijwilligerswerk heeft iets, het geeft iets waarvan je blij wordt. Ons 
bereikten vragen waaraan mensen uit onze kring misschien ook hun bijdrage kunnen 
leveren:

Incidenteel diaconaal: meefietsen. Kinderen van vluchtelingen in de leerplichtige leeftijd 
gaan al vlot na aankomst in het AZC naar het Taalexpertisecentrum (TEC) voor het leren 
van Nederlands en te integreren in ons onderwijs. Wie wil de eerste dagen met hen 
meefietsen van het AZC (Laurens Stommespad) naar TEC (Nederstraat) en terug? Dit om 
de kids bekend te maken met de route. De wens van het TEC is dat er een lijst komt met 
namen van mensen die zij hiervoor kunnen benaderen. 
Meer informatie: José 0651070297 of per e-mail josembaars@live.nl. 

José Baars
 

Oproep!!

Beste Koorkerkers!

Wie van u is zo bereidwillig 
om voor de rubriek 
‘Allemaal de liefste’ in de 
juli/augustus-editie de pen 
over te nemen van Guy 
Verriest?  
Guy zal er blij mee zijn, 
evenals de redactie. 
Aanmelden bij: Adrie le 
Clercq, 06-57418885 of 
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Alvast bedankt! 

de redactie
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Zwemmen in God 

(bron: publieksite de Bezieling - https://debezieling.nl 21 april 2023

“Om te geraken tot het bezit van alles – wil niets bezitten.” Een mooie 
uitspraak van Johannes van het Kruis, maar ook een om je tanden op stuk 
te bijten. Zittend aan het Veerse meer observeert Marga Haas een kwal die 
voor haar in het water zwemt en ineens gaat haar een licht op:  een kwal 
heeft geen thuis, hij zwemt in zijn thuisloze thuis en daardoor is het hele 
meer zijn thuis. “De kwal zwemt in wat hij niet bezit, en dat wat hij niet 
bezit stroomt door hem heen. Zo zwem ik in God en stroomt God door mij 
heen.”

Door Marga Haas  

Bij Handelingen 17,28

Van een kwal kun je 
veel leren. Ik zit op 
‘mijn’ steiger aan het 
Veerse Meer. Vlak 
voor mijn voeten, die 
net boven het water 
bungelen, zwemt een 
kwal. Nou ja, het woord 
zwemmen suggereert 
een doelgerichtheid 
die ik met de beste wil 
van de wereld niet kan 
waarnemen bij deze 
kwal. Het is meer: hij doet moeite om te voorkomen dat de stroming hem meeneemt 
en blijft dus op min of meer dezelfde plaats zijn bewegingen uitvoeren. Ik blijf naar 
het dier kijken en probeer me in hem in te leven. Hoe zou een kwal zijn omgeving 
ervaren? Wat is hij zich bewust van het water om hem heen? Wat is hij zich bewust van 
de lucht, de dimensie waarin ik leef en adem? Wat is hij zich bewust van dat landdier 
dat zich vlak boven hem bevindt en hem bestudeert? Zou hij het fijn vinden voelen, de 
gewichtloosheid in het water? Dan denk ik aan de eerste levensbehoeften. Voedsel, rust. 
Vreemd eigenlijk, daar zwemt hij dwars doorheen. Daar zwemt hij ín. En tegelijkertijd 
stroomt het door hem heen. Al dat soort vragen en gedachten komen en gaan, maar 
eentje blijft me vooral bij. Een kwal heeft geen huis. Geen hol, geen nest, geen leger. 
Geen plek om zijn hoofd neer te leggen, bij wijze van spreken. Geen plek 
waar hij ‘thuis’ is.

Overal thuis
Op de fiets naar huis valt het kwartje. Ik ben onderweg naar wat ik ‘thuis’ noem: een 
beperkte plek van zoveel vierkante meter oppervlakte, die ik deel met mijn gezin, 
mensen die ik mijn ‘thuis’ noem. Maar een kwal heeft geen ‘thuis’ en daardoor is het hele 
Veerse Meer zijn thuis. En via de open verbinding naar de Oosterschelde en de Noordzee 
eigenlijk de hele dimensie van brak en zout water. Goeiemorgen! Ik word er draaierig 
van. Een kwal heeft geen ‘thuis’ en daardoor is hij overal thuis.

De middeleeuwse Spaanse mysticus Johannes van het Kruis schrijft: ‘Om te geraken tot 
het bezit van alles – wil niets bezitten.’ Jarenlang mijn tanden op stukgebeten, maar 
nu ik naar die kwal heb zitten staren, begint het me te dagen. Als ik mijn huis bezit 
als de plek om thuis te zijn, verklaar ik alles buiten mijn huis als niet-thuis. Als ik mijn 
bloedverwanten bezit als mijn broeders, verklaar ik alle andere mensen als niet-broeders. 
Als ik God bezit op zondagochtend in de kerk tussen tien en elf, verklaar ik de rest van 
ruimte en tijd als niet-goddelijk. Hoe klein kun je je wereld maken!?
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Raad van Kerken
Middelburg

Pinksterketen

In de Paasnacht is er in de 
Oud Katholieke Kerk een 
kaars ontstoken die tot en 
met Pinksteren van kerk 
tot kerk is gereisd. Op 21 
mei ontvingen wij dit licht 
van Pasen uit handen van 
twee vertegenwoordigers 
van de Gasthuiskerk. Op  
Pinksteren is het licht  door 
de Koorkerkgemeenschap 
doorgegeven aan de PKN 
geloofsgemeenschap in 
Kleverskerke.

José Baars

Bezitten zonder te bezitten
Voor de goede orde twee dingen. Eén: als er íemand gehecht is aan zijn huis, dan ben 
ik het wel. Twee: versta alsjeblieft niet dat ik zou vinden dat je geen huis zou moeten 
hebben. Deze Bijbelse column gaat niet over het al of niet bezitten van een huis, maar 
over God. Wat de kwal mij leert is: bezit dat wat je bezit alsof je het niet bezit. Bezitten 
zonder te bezitten, zou een boeddhist vermoedelijk zeggen. Het gaat niet om de vraag 
of je al of niet iets bezit, maar om je innerlijke houding ten opzichte van je bezit, om de 
manier waaróp je bezit.
Je hebt bezitten en bezitten. De bezittende manier van bezitten is beperkend. Als ik 
stop met bezitten en niet-bezitten, als ik stop met verklaren als van mij of niet van mij – 
dan ‘bezit’ ik ineens alles. De kwal zwemt (of wat er dan voor doorgaat) in zijn thuisloze 
thuis en daardoor is het hele meer zijn thuis.

Ik zwem in God

De kwal zwemt in wat hij niet bezit, en dat wat hij niet bezit stroomt door hem heen – 
waarschijnlijk zonder dat hij het zich bewust is. Zo zwem ik in God en stroomt God door 
mij heen. En ik vrees dat ik me dat meestentijds niet bewust ben, omdat ik God kleiner 
maak dan hij is. Ik beperk hem tot een kerkdienst, tot een Godservaring, tot de hemel, 
tot een adres waar ik in mijn nood terecht kan. Ik beperk hem door te denken: ‘God is 
zus of zo’, ‘God is hier of daar’, ‘God was toen en toen’. Maar dan maak ik van God een 
‘bezitje’. Ik beperk het goddelijke tot een ‘iets’, een ‘wijze’ (in de zin van een manier van 
zijn), een tijd- en ruimtegebonden zijnde. Dan staar ik me daarop blind, op de vorm die 
ik het goddelijke gegeven heb, en aanbid ik dát. Maar ik kan er ook voor kiezen God 
niet te bezitten, of liever: me daarin oefenen – en daardoor gaan ervaren wat al zo is: ik 
zwém in God en God stroomt door mij heen! Ik adem in hem en hij in mij, ik leef in hem 
en hij in mij, in hem ben ik thuis en hij in mij.

God is overal en te allen tijde op gelijke wijze tegenwoordig, zegt een andere 
middeleeuwer, Meester Eckhart. “In God leven wij, bewegen wij, zijn wij”, zegt Paulus tot 
de Atheners. We zijn ons God vaak niet bewust, omdat we hem bezittend bezitten op 
de zondagochtend of daar, in die prachtige zonsopgang. Maar wie God bezitloos bezit, 
die ‘bezit’ hem overal en altijd op gelijke wijze – of je nu in de kerk bent of op de straat, 
op de berg of in het dal, in de eenzaamheid of in de menigte.       

(met dank aan Joop Tillema – de redactie)



10
Taakgroep diaconaat
GEVEN

Opbrengst collectes april
2 april Opvang voor straatkinderen € 259,65
6 april Vakantietasjes voor kindern € 165,60
9 april Algemeen diaconale collecte PGM € 359,95
16 april Vrolijkheid in asielzoekerscentra KiA € 235,70
23 april Stichting het vergeten kind € 268,50
30 april Syrië kerk als plek van hoop en herstel KiA € 182,95
Heel hartelijk dank voor uw bijdragen!

Voorgenomen collectes juni
4 juni Libanon (kansen voor jongeren in achterstandswijk)
In Bourj Hammoud, een overbevolkte en arme wijk in Beiroet, is er gebrek aan goed 
onderwijs en zijn problemen als werkloosheid, armoede en geweld aan de orde van de 
dag. Dit ontneemt jongeren - Syrische vluchtelingen, maar ook de Libanese jeugd - elk 
perspectief op een betere toekomst. Jongerencentrum Manara in Beiroet vangt ieder jaar 
duizend kwetsbare tieners uit deze wijk op. Het centrum voelt voor hen als een tweede 
thuis: ze krijgen huiswerkbegeleiding, een vaktraining, psychosociale hulp of kunnen er 
terecht voor een partijtje tafelvoetbal of airhockey. Deze veilige en liefdevolle plek, waar 
jongeren de ruimte krijgen leeftijdsgenoten te ontmoeten en even onbezorgd jong 
kunnen zijn, geeft hen een stevig steuntje in de rug op weg naar de toekomst.  Geef bij 
de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de wijkkas. 
U kunt uw gift ook rechtstreeks overmaken aan Kerk in Actie, NL89ABNA 0457457457 
o.v.v. collecte ‘Jongeren Libanon’.

11 juni Algemene diaconale collecte
Samen met de diaconie van de Nieuwe Kerkgemeente vormen we de Protestantse 
Gemeente Middelburg (PGM) en hebben we een diaconale spaarpot waaruit we onder 
andere aanvragen bij het noodfonds kunnen honoreren en in het geval van rampen 
snel kunnen handelen of collecteopbrengsten kunnen aanvullen. Ook worden de 
gezamenlijke acties zoals voor Torentijd (kerstpakketten gedetineerden) uit deze pot 
bekostigd. U kunt bijdragen in de collectezak, via GiVT (zie QR code in liturgie en op 
kerkdienstgemist) of via de wijkkas.

18 juni Vakantietasjes 
Al een aantal jaren verzorgen diaconieën van verschillende kerken vakantietasjes voor 
kinderen van de Voedselbank en het AZC. Dit jaar betrekken we via Vluchtelingenhulp 
de kinderen van statushouders er ook bij. Door economische omstandigheden komen 
er steeds meer kinderen in aanmerking voor zo’n vakantietas. Dit jaar gaan we ruim 200 
tasjes vullen en uitdelen. We willen de kinderen vlak voor de zomervakantie verrassen 
met een vrolijk gekleurde rugtas met o.a. een boek, een spelletje, wat snoep en een 
cadeaubon voor o.a. schoolspullen. Ook dit jaar vragen we een gulle gift van u voor dit 
plaatselijke diaconale doel.
Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de 
wijkkas.

25 juni Colombia, perspectief voor jonge vluchtelingen uit Venezuela
Door de politieke en economische crisis in Venezuela steken vluchtelingen uit dit 
land regelmatig de grens met Colombia over, op zoek naar bestaanszekerheid. Met 
name kinderen en jongeren zonder familie zijn kwetsbaar voor (seksuele) uitbuiting. 
De organisatie Renacer geeft jongeren voorlichting en begeleidt hen, zodat ze niet in 
handen van mensenhandelaren vallen. Jongeren krijgen ook een vakopleiding zodat 
ze in hun eigen inkomen kunnen voorzien. Geef bij de collecte, via GiVT (zie QR code 
in liturgie en op kerkdienstgemist) of via de wijkkas. U kunt uw gift ook rechtstreeks 
overmaken aan Kerk in Actie, NL89ABNA 0457457457 o.v.v. Vluchteling Colombia
José Baars
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Uitstap naar remonstrantse buurgemeente Dordrecht

zondagochtend 11 juni

 

Het is traditie dat de RGMZ eens in het jaar een uitstapje organiseert. Die uitstapjes zijn 
vanzelfsprekend voor alle Koorkerkers.

Na het zeer gezellige buurbezoek aan de gemeente Sommelsdijk vorig jaar, is nu de beurt 
aan de remonstrantse gemeente Dordrecht. Het hol van de leeuw, immers de Arminianen 
werden hier in 1619 uit de staatskerk geknikkerd wegens ‘vrijzinnigheid’. Verder natuurlijk 
een prachtige historische stad, sowieso het bezoek waard.

Op zondagochtend 11 juni zijn wij welkom bij deze betrokken gemeente. Kerkdienst, lunch 
met de Dordtenaren, wandeling door de historische stad onder leiding van een gemeentelid. 
Thee na, en om drie uur weer huiswaarts. 

Vervoer wordt geregeld door chauffeurs met auto te koppelen aan meerijders.
Graag opgeven bij ondergetekende via  j.devalk@telfort.nl of 0653 391524.

Hartelijke groet,
Joep de Valk
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C o l o f o n
Predikant:
Vacant
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Scriba: vacant
of tweede secretaris:  Esther 
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emeulblok@gmail.com
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Organisten :  Martin van der 
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vdbentbol@zeelandnet.nl
Rien Balkenende, Bram de Wolf
Autodienst Els Koole
Tussen 18.00 uur en 19.00 uur is 
Els op zaterdagavond bereik-
baar op 06-19036870
Gebruik Koorkerk:
Coördinator : Johan 
Klumpenaar 06-54338574 
gebruik@koorkerk.nl
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Adrie le Clercq
adeleclercq@zeelandnet.nl 
Vormgeving Vierpas:
Janny Bil-Goudzwaard
jannybil@zonnet.nl
Doorgeven ziekte,
aanvragen bezoek:
Els Koole  
joels@zeelandnet.nl
Marja Oostdijk  06-48640747
jmo@zeelandnet.nl
Financiële zaken Koorkerk
Joep de Valk 06-53391524 of 
j.devalk@telfort.nl
Joop Caljé 06-53175297 of
joopcalje@zeelandnet.nl
Rekeningnrs. Koorkerk:
• VK Inz. Wijkkas 
Koorkerkgemeenschap 
Middelburg, rek.nr. NL52INGB 
0000 2185 95    
• Vereniging Koorkerk 
Middelburg, rek.nr. NL 35 TRIO 
0788 9579 29
• RGMZ:   NL38 INGB 0000 
630321 t.n.v. penningmeester 
RGMZ Middelburg

   

Allemaal de liefste
Toen ik halfweg april van Wim een appje kreeg met het verzoek om het stokje 
van hem over te nemen voor juni, was mijn eerste gedachte: ”nu kan ik toch geen 
tweede maal weigeren”. Ik kon toen nog niet bevroeden dat mijn leven weldra op 
zijn grondvesten zou daveren.
Dinsdagavond 25 april ll. kreeg Karel thuis plots een hersenbloeding. Aanvankelijk 
leek het nog mee te vallen. Maar in de loop van de nacht - in het ziekenhuis - 
verergerde zijn toestand: niet meer kunnen praten, niet meer kunnen slikken en 
links volledig verlamd. De neuroloog zei tegen me dat de situatie binnen de 48 
uur moest verbeteren of dat het er anders voor Karel niet goed uitzag. Alles bleef 
echter hetzelfde. Een palliatieve behandeling werd opgestart - conform zijn wens. 
Gelukkig bleef hij me wel herkennen. Op 2 mei ll. is hij dan rustig vertrokken naar 
de Eeuwige Liefde.
Ons samenzijn was na 41 jaar abrupt gestopt. In maart 1982 ontmoetten we 
elkaar voor de eerste keer op een dansfeest. Sindsdien hebben we elkaar niet 
meer losgelaten. Aanvankelijk woonden we te Uitkerke - een deelgemeente van 
Blankenberge - in een rustige villawijk. De wijk stond nu ook niet precies op ons te 
wachten. Maar geleidelijk aan omarmden de mensen ons. 
Ons wat burgerlijk leven kreeg een serieuze dreun eind 1989. De fabriek waar 
Karel werkte, werd aan de Amerikanen verkocht. Iedereen die 50 jaar of ouder 
was, moest de fabriek verlaten - inclusief Karel. Dit was voor hem een enorme 
kaakslag. De productieprocessen van “zijn geliefde enzymen” moest hij loslaten. 
Meer nog hij werd “gedwongen” om thuis te zitten: behoud van wedde met als 
voorwaarde - i.v.m. economische spionage - nooit meer in deze branche te 
werken. Dit kon hij zeer moeilijk verwerken. Depressiviteit loerde om de hoek. En 
zo kwam Portugal in het vizier. We kochten er een oud domein, knapten het op en 
Karel kon er experimenteren met wijn maken. Het bezig zijn in de buitenlucht, de 
mooie natuur en vooral de stilte deed ons volledig openbloeien. Maar het harde 
labeur pleegde roofbouw op onze ruggen. We besloten terug naar België te keren. 
Te Blankenberge kochten we een appartement en hier bouwden we een nieuw 
leven op. Ondertussen waren we op zoek gegaan naar een Kerk die meer open en 
gastvrij naar homo’s stond. Dit vonden we in de Koorkerk. Voortaan moest alles op 
de zondag wijken voor een uitje naar Middelburg. Voor ons is/was dit een feest: 
het Zeeuwse landschap, de Brandarius en de koffie in de keuken voor de eigenlijke 
dienst. Op die koffie stond Karel. In de Koorkerk voelen we ons thuis, welkom. Maar 
nu moet ik het alleen doen. Hopelijk nog vele jaren.
Wie het van mij zal overnemen, is voor mij onbekend. Alle mensen die ik ken 
hebben immers al een bijdrage geleverd. Misschien voor juli en augustus even 
een rustperiode inlassen.
Guy Verriest - Karel De Coninck

NB: in de vorige Vierpas, van mei j.l., is in de bijdrage ‘Allemaal de liefste’ van Wim Jansen 
door een redactionele misser de achternaam van Guy foutief afgedrukt; Verbiest in plaats 
van Verriest. Oprechte excuses voor deze omissie - de redactie

Inleveren kopij voor de volgende Vierpas
Iedereen die zich betrokken voelt bij de Koorkerkgemeenschap kan informatieve, 
inspirerende en verbindende artikelen aanleveren voor de Vierpas.  De zomereditie van 
de Vierpas (de maanden juli en augustus 2023) verschijnt omstreeks 2 juli 2023. 
I.v.m. vakantie van redacteur Adrie le Clercq kunt u uw artikel tot uiterlijk 23 juni 2023 
per e-mail inleveren bij zijn vervanger, Hans Vreeke. 
Zijn e-mailadres is: jlvreeke@gmail.com  
Eventueel bij het artikel te plaatsen beeldmateriaal graag in een aparte e-mail of bijlage. 


